
Liturgie zondag 6 september - Startdienst 
 
Lied voor de dienst: 218 
1. Dank U voor deze nieuwe morgen, 
dank U voor elke nieuwe dag. 
Dank U dat ik met al mijn zorgen 
bij U komen mag. 
 

2. Dank U voor deze mooie aarde, 
dank U voor sterren, maan en zon. 
Dank U dat U ons wilt bewaren, 
kracht en levensbron. 

3. Dank U dat alle vogels zingen, 
dank U voor elke boom in bloei. 
Dank U voor zoveel goede dingen, 
dank U dat ik groei. 
 
4. Dank U voor steun in moeilijkheden, 
altijd ziet U naar mensen om. 
Dank U voor vrienden en voor vreemden 
die ik tegenkom. 
 
5. Dank U voor alle mooie klanken, 
al wat ik zien en horen kan. 
Dank U – o God, ik wil U danken 
dat ik danken kan. 
 
Welkom en mededelingen 
 
Intochtslied: 139:1, 8 
1. Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
’t ligt alles open voor uw ogen. 
 

8. Ik loof U die mijn schepper zijt, 
die met uw liefde mij geleidt, 
Gij hebt mijn oerbegin aanschouwd, 
in ’t diepst der aarde opgebouwd. 
Niets blijft er voor uw oog verborgen. 
Ja, Gij omringt mij met uw zorgen. 

Stil gebed - Bemoediging en drempelgebed   
Vg:  Onze hulp is in de naam van de Heer 
Gem:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
Vg:  die trouw blijft tot in eeuwigheid 
Gem:  EN NOOIT LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN 
Vg:   Gij die ons aanziet, Gij die onze diepten peilt, 
Gem:  BLIJF ONS NIET VERBORGEN 
Vg:  Doe ons leven en maak ons weer nieuw. 
Gem:     GEEF ONS UW GENADE! 
              BRENG ONS IN HET REINE MET U EN MET ELKAAR.  
Vg:         Verlicht ons bestaan en zegen ons met vrede. 
Gem:     AMEN  



Enkele woorden van bezinning   (afb 2 ) 
 
Lied: 320  als Tiengeboden 
1. Wie oren om te horen heeft 
hoor' naar d' wet die God hem geeft: 
gij zult geen vreemde goden 
maar Mij alleen belijden voortaan. 
Hoor, Israël, mijn geboden. 

2. Bemin uw Heer te allen tijd. 
Dien 'm met alles wat gij zijt. 
Aanbid Hem in uw daden. 
Dit is het eerst' en grote gebod, 
de wil van God, uw Vader. 

 
3. Bied uw naast' de help'nde hand. 
Spijzig d' armen in uw land, 
een woning wilt hen geven. 
Het tweed' gebod is 't eerste gelijk; 
doe dit, en gij zult leven. 
 

4. De macht der liefde is zo groot, 
geen water blust haar vuren uit, 
wanneer zij is ontstoken. 
Nu wil ontbrand'n aan liefdeswoord, 
God heeft 't tot ons gesproken. 

5. De liefde spreekt haar eigen taal, 
al' kwa' bedekt zij duizendmaal – 
vergeef al wie u griefde. 
Dit lied zal in de lucht opgaan, 
maar blijv' in ons de liefde. 
 
Gebed bij het Woord 
 
Kinderlied: God heeft een plan met je leven 
https://www.youtube.com/watch?v=Q6ItIhP0IZc 
 
Lezing: Ezechiel 33: 12 - 20 
 
Lied: 971 
1. Zing een nieuw lied voor God de Here 
en wees van harte zeer verblijd. 
God wil alhier met ons verkeren, 
hier wordt een huis voor Hem bereid. 
Hij heeft de hand en het verstand 
gezegend voor het werk, 
de bouw van Christus’ kerk. 
 
2. God wil aan ons telkens weer tonen 
dat Hij genadig is en trouw. 
Dat Hij met ons samen wil wonen, 
geeft ons de moed voor dit gebouw. 
Maar niet met steen en hout alleen 
is ’t grote werk gedaan. 
’t Zal om ons zelve gaan. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Q6ItIhP0IZc


3. De Heilige Geest geeft taal en teken. 
Christus deelt al zijn gaven uit. 
De Vader zelf wil tot ons spreken 
en elk verstaat wat het beduidt. 
Wees ons nabij en maak ons vrij 
in dit uw heiligdom. 
Kom, Here Jezus, kom! 
 
Lezing: Romeinen 12: 9 – 21   
 
Lied: Elske de Wall - Heb het leven lief uit de Passion: 
https://www.youtube.com/watch?v=q8zdfWbfxIE 
 
Uitleg en verkondiging  (afb 3, 4, 5 ) 
 
Lied: 139B  
1. Heer, U doorgrondt en kent mij; 
mijn zitten en mijn staan 
en U kent mijn gedachten, 
mijn liggen en mijn gaan. 
De woorden van mijn mond, o Heer, 
die zijn voor U bekend 
en waar ik ook naar toe zou gaan, 
ik weet dat U daar bent. 
Heer, U bent altijd bij mij, 
U legt uw handen op mij 
en U bent voor mij en naast mij 
en om mij heen, elke dag. 
 

8. Heer, U doorgrondt en kent mij, 
want in de moederschoot 
ben ik door U geweven; 
U bent oneindig groot. 
Ik dank U voor dit wonder, Heer, 
dat U mijn leven kent 
en wat er ook gebeuren zal, 
dat U steeds bij mij bent. 
Heer, U bent altijd bij mij, 
U legt uw handen op mij 
en U bent voor mij en naast mij 
en om mij heen, elke dag. 

Afscheidswoorden - tot afscheidnemend ouderling en in haar de anderen die 
taken hebben losgelaten het afgelopen seizoen. 
 
Lied: 841:1, 2  
1. Wat zijn de goede vruchten, 
die groeien aan de Geest? 
De liefde en de vreugde, 
de vrede allermeest, 
geduld om te verdragen 
en goedertierenheid, 
geloof om veel te vragen, 
te vragen honderd-uit; 
 

2. geloof om veel te geven, 
te geven honderd-in, 
wij zullen leren leven 
van de verwondering: 
dit leven, deze aarde, 
de adem in en uit, 
het is van Gods genade 
en zijn lankmoedigheid. 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=q8zdfWbfxIE


Bevestiging van ouderling pastoraat  ( afb 6 ) 
Na vraag aan gemeente  
Lied:  416:1 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Gebed 
 
Slotlied: 912:1, 2, 3  
1. Neem mijn leven, laat het, Heer, 
toegewijd zijn aan uw eer. 
Maak mijn uren en mijn tijd 
tot uw lof en dienst bereid. 
 
2. Neem mijn handen, maak ze sterk, 
trouw en vaardig tot uw werk. 
Maak dat ik mijn voeten zet 
op de wegen van uw wet. 
 
3. Neem mijn stem, opdat mijn lied 
U, mijn koning, hulde biedt. 
Maak, o Heer, mijn lippen rein, 
dat zij uw getuigen zijn. 
 
(afb 7 ) 
 
Zending en zegen  
 
(afb 8 ) 


