
Liturgie zondag 28-7-2019 
Thema: een (zon)dagje naar de dierentuin!! 
 
Lied voor de dienst:  834:1, 2, 3 
1. Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht! 
God, laat mij voor uw aangezicht, 
geheel van U vervuld en rein, 
naar lijf en ziel herboren zijn. 
 
2. Schep, God, een nieuwe geest in mij, 
een geest van licht, zo klaar als Gij; 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die U behaagt. 
 
3. Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig licht, 
van aangezicht tot aangezicht. 
 
Welkom en mededelingen  
 
Intochtslied: 216:1, 2, 3 
1. Dit is een morgen als ooit de eerste, 
zingende vogels geven hem door. 
Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 
beide ontspringen nieuw aan het woord. 
 
2. Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 
vochtige gaarde, geurig als toen. 
Dank voor gewassen, grassen en bomen, 
al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 
 
3. Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 
licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
dank opgetogen Gods nieuwe dag. 
 
Stil gebed - votum en groet 
 
Kyrie gebed 
Zingen: 274:2 
2. Ontferm u God, kyrie eleison, 
wees ons nabij, kijk speurend naar ons om, 
kom met uw vrede, uw barmhartigheid, 
zonder U raken wij de liefde kwijt. 



Glorialied: 274:3 
3. Wij zingen samen van uw gloria, 
dank voor het leven, dank U voor elkaar, 
geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan, 
leg zo uw glimlach over ons bestaan. 
 
Gebed om de Geest 
 
Zingen: Kinderlied 
Kinderen gaan naar de nevendienst  
 
Lezing: Mattheüs 10:1 - 16 
 
Zingen:  970:1, 3, 5  
1. Vlammen zijn er vele, 
één is het licht, 
licht van Jezus Christus, 
vlammen zijn er vele, 
één is het licht, 
wij zijn één in Christus. 
 

3. Gaven schonk Hij vele, 
één is de Geest, 
Geest van Jezus Christus, 
gaven schonk Hij vele, 
één is de Geest, 
wij zijn één in Christus. 

5. Leden zijn er vele, 
één is zijn kerk, 
wij zijn Christus’ lichaam, 
leden zijn er vele, 
één is zijn kerk, 
wij zijn één in Christus. 
 
Preek  
 
Zingen: 965:1, 2, 3  
1. Heer, stuur zelf het schip der kerk. 
Sterk is wind en tegenstroom 
en dat vindt de vijand schoon, 
die spot met U en uw gebod. 
 
2. God, houd zelf uw naam in eer. 
Weer met macht de wolf die snood 
in de nacht uw schapen doodt. 
Vergaar uw kudde bij elkaar. 
 
3. Help dat hoogmoed ons niet scheidt. 
Leid ons naar elkander heen, 
maak ons waar en maak ons één: 
dan stijgt een lied dat nooit meer zwijgt. 



Kinderen komen terug 
 
Gebed 
 
Collectes 
 
Slotlied: 418:1, 2, 3 
1. God, schenk ons de kracht 
dicht bij U te blijven, 
dan zal ons geen macht 
uit elkander drijven. 
Zijn wij in U een, 
samen op uw wegen 
dan wordt ons tot zegen 
lachen en geween. 
 

2. Niemand kan alleen, 
Heer, uw zegen dragen; 
zegen drijft ons heen 
naar wie vrede vragen. 
Wat Gij schenkt wordt meer 
naar gelang wij delen, 
horen, helpen, helen, – 
vruchtbaar in de Heer. 

3. Vrede, vrede laat 
Gij in onze handen, 
dat wij die als zaad 
dragen door de landen, 
zaaiend dag aan dag, 
zaaiend in den brede, 
totdat in uw vrede 
ons hart rusten mag. 
 
Zegen 
 
Zingen: 418:4 

4. God, schenk ons de kracht 

dicht bij U te blijven, 
dan zal ons geen macht 
uit elkander drijven. 
Zijn wij in U een, 
samen op uw wegen 
dan wordt ons tot zegen 
lachen en geween. 
 


